
Jan Gerritszoon Trip (1490-1561), zoon van Gerrit 
Janszoon Trip uit Emmerik, werd handelaar en  

schipper in de bloeiende Hanzestad Zaltbommel.  
Met het pachten van het veer over de Waal  

verstevigde hij zijn positie in de lokale handel.

Jan Gerritszoon Trip (1490-1561) was de zoon  
van Gerrit Janszoon Trip, die zich in 1495 vanuit 
Emmerik in Bommel vestigde. Zijn vader zat  
waarschijnlijk in de klompenhandel en zijn zoon 
Jan werd handelaar en schipper in de bloeiende 
Hanzestad. Jan bouwde zijn bestaan verder uit  
door het veer over de Waal te pachten, wat hem een 
belangrijke positie in de lokale handel opleverde. 

Hij trouwde met de Bommelse 
Jeanne Gemart, met wie hij 
meerdere kinderen kreeg. Zijn 
zonen en kleinzonen zetten 
de handelsactiviteiten voort, 
waarbij zij hun netwerk uit-
breidden naar steden als Dor-
drecht en Amsterdam.  
Via huwelijken met invloedrijke 
families, zoals de dochters uit 
Luik, werden de Trips steeds sterker verankerd in de 
internationale handel.

Zijn nakomelingen legden de basis voor het enorme 
handelsimperium van de familie Trip in de zeventiende 
eeuw. Zijn kleinzonen Elias en Jacob vestigden zich in 
Amsterdam en bouwden daar het Trippenhuis, een 
paleisachtig gebouw dat nog altijd aan hun rijkdom 
herinnert. Zo was Jan Gerritszoon een schakel tussen 
de bescheiden handelsstart van zijn vader en de latere 
wereldfaam van zijn nageslacht.

De wandeling begint bij de Waterpoort en de 
Waalkade, waar vroeger de Hanzeschepen 
aanmeerden. Hier voel je meteen de sfeer  
van handel en bedrijvigheid. Zodra je de  
Waterstraat inloopt, zie je middeleeuwse  
huizen, renaissancegevels met prachtige  
ornamenten die herinneren aan de rijke  
kooplieden die hier woonden en werkten.

De route eindigt bij de Sint-Maartenskerk en  
Huize de Trippen, het huis van Jan Gerritszoon Trip. 
Hier leer je meer over het leven van de koopmans-
familie. Tot slot loop je langs de Steigerstraat,  
ooit een bruisende havenbuurt vol herbergen en 
handel. Met de Waal en de stadsmuren  
op de achtergrond beleef je de  
Hanzehistorie van Bommel  
van dichtbij.

Op de Markt ontdek je prachtige koopmanshuizen 
met trapgevels, pothuizen en luiken. Ze waren  
tegelijk woonhuis en handelsplaats, waar  
handelsverdragen gesloten werden die ver buiten 
Bommel reikten. In de Oliestraat en Lange Strikstraat 
kom je langs resten van stadsmuren, molens en  
langs de plek van het oude muntgebouw waar de 
beroemde ‘Bommelaars’ werden geslagen.

Enige overgebleven 
stadspoort, startpunt 

van de wandeling.

Op dit adres woonde 
Jan samen met 

vrouw en kinderen.

Waterstraat werd 
gebouwd in 1540.

Wandelroute
Jan Gerritszoon 

Jan Gerritszoonde Route
Wie isMeer over

Inspiratie opdoen? Bekijk onze social media!

Een internationale handelaar

Koopman in 1542 

Bewandel het leven van Jan

De markt

Huis van Jan

Unieke  
Renaissancegevel

www.hanzestadzaltbommel.nl
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Familiewapen

Kerkplattegrond
Bommelse stuiverHuize de Trippen

Het familiewapen van 
Trip. Een trip is een houten 
klomp, met open wreef en 
leren band. Dit wapen-
schild werd gevoerd door 
Gerrit Cornelis Trip, die 
schepen was  
van Bommel.

In Amsterdam bevindt zich 
het Trippenhuis. De oor-
sprong ervan ligt in Bom-
mel. (Colelctie Stadsarchief 
Amsterdam NL-SaAms_
Beeldbank_010097003126).

Het familiegraf Trip is 
linksonder aangegeven 
(Gelders Archief, nummer 
GA_0962_85-0001 of 2)

Bommelse stuiver
De duit uit Zaltbommel was 
een zeer stabiele munt in de 
Hanzetijd. (Collectie Teylers 
Museum).

Het woonhuis van de familie 
Trip in de Hanzetijd aan de 
Kerkstraat 26. (Tekening 
Collectie Stadskasteel, C. 
Springer uit 1865).
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Start wandeling bij de waterpoort

Waterstraat 44/46 huizen uit hanzetijd

Waterstraat 26 renaissancegevel 1540

Markt 2 markant pand uit hanzetijd

Waterstraat 2 Pothuis

Markt 1 Hangkamer Hanzetijd

Markt 3 Werk- en woonhuis

Markt 4 Woon- en werkhuis

Markt 6 Insteekverdieping

Markt 12 gevel uit 18e eeuw

Hoek oliestraat - Minnebroederstr.

Oliestraat oliemolen

Oude muur uit middeleeuwen

Lange strikstraat 2 en 14 Mooi!

Sint Maartenskerk Jan’s grafkelder

Kerkplein 13 Middeleeuws woonhuis

Kerkstraat 26 Huis van Jan Gerritsz.

Kerkstraat 25 Gootspook (kat)

Kerkstraat 29-21 Druipstroken

Kerkstraat 5 Boerderij in hanzetijd

Gasthuisstraat 34 Gasthuiskapel

Oude vismarkt 1 Gasthuistoren

Lange Steigerstraat 22 ANWB bord
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Detail van de kaart van J. 
Blaeu uit 1651. De torenmo-
len stond op de muurtoren 
ter hoogte van de Maas-
straat en de Aert-Robben-
straat en was in handen 
van de familie Trip.

Trippenhuis


